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Verslag 
8-daagse vliegreis naar Zuid-Italië 

van 15 april tot en met 22 april 2014 
 

Dinsdag 15 april. 
Vanmorgen vanaf tien uur kwamen de eerste mensen voor de bus, die 
precies tien voor elf met achtenveertig deelnemers naar het vliegveld van 
Eindhoven vertrok. Het was behoorlijk fris, negen graden en bewolkt. Op 
het vliegveld troffen we ook onze reisleidster, Irmina. Nadat iedereen 
ingecheckt was vertrok het vliegtuig mooi op tijd voor een vlucht van bijna twee uur naar 
Napels. De laatste drie kwartier waren erg onprettig omdat er erg veel en hevige 

turbulentie was die ook nog eens erg lang duurde.  
Diverse van onze mensen kwamen behoorlijk bleekjes uit het 
vliegtuig. Nadat we de koffers hadden werden we door 
Matteo, onze chauffeur, naar hotel I Gigli gebracht, een ritje 
van een half uurtje. Daar kregen we de sleutels en konden 
we ons voorbereiden op het diner van vanavond. De 
temperatuur was weliswaar zeventien graden, het was erg 
bewolkt en het regende ook een beetje. 
Vanavond het eerste Italiaanse diner gehad met pasta met 

schaaldieren, een lekker stukje baars met aardappels en koude bonensalade en een toetje 
van de chef: een puddinkje met rode saus. 

 

 
 Hotel I Gigli in Nola 
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Woensdag 16 april. 
Deze dag begon met een uitgebreid ontbijt, met allerlei 
zoetigheden. De bus vertrok om half negen om naar Castel 
del Monte te gaan. Irmina heeft veel verteld over de  
geschiedenis van Zuid-Italië en over Frederic II. Onderweg 
regelmatig regen maar soms ook zon. Bij het uitstappen 
regende het wel en er stond een koude wind. We kregen 
allemaal een kastje met een "oortje" zodat we Irmina overal 
goed konden horen en zij niet hoefde te schreeuwen. Het 
achthoekige kasteel was zeer de moeite waard om te  
bezoeken. Om er te komen 
werden we er met een 
shuttlebus heengebracht. 
Daarna doorgereden naar het 
havenstadje Trani, waar we 
twee uur vrij te besteden  
hadden. Maar eerst een 
gelegenheid zoeken om iets te 
eten want het was al twee uur 

en daarna zijn meerdere mensen naar de mooi gelegen 
kathedraal van St. Nicolao gelopen.  
Het waaide er behoorlijk. Vervolgens nog een anderhalf uur 
rijden voor we in Alberobello aankwamen. Het regende weer 
tijdens het uitstappen en de rest van de avond heeft het nog 
behoorlijk geregend. Om half 
acht weer een heerlijk diner 
met twee pastavoorgerechten, 
een mixed grill hoofdgerecht 

met frites en worteltjes en een ananastoetje met rode saus. 
Lekkere wijn erbij, zelfs twee glazen, aangeboden door de 
Vereniging van de Vrienden. Helaas kwam het tweede glas 
pas na lang aandringen van onze reisleider Ton. Aan het 
gekwebbel te horen was het een heel gezellige avond. 
 

 

 
 Castel del Monte 

 
 Castel del Monte  Castel del Monte 

 Trani 

 
 Hotel in Alberobello 
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Donderdag 17 april. 
Vanmorgen nog tijdens het ontbijt flinke regen evenals vannacht waarbij het ook hevig had 
geonweerd. 
Om half negen vertrek naar Bari, een tocht van anderhalf uur. Het was zelfs zonnig toen we 

 
 

uitstapten. Eerst een kopje koffie en daarna een stadswandeling, helaas met wat regen en 
behoorlijke wind. We hebben eerst de St. Nicolaasbasiliek bekeken, jammer genoeg 
konden we niet in de crypte, met het graf van Sint Nicolaas, 
omdat er een speciale dienst was vanwege Witte Donderdag. 
Daarna zijn we naar de kathedraal van San Sabino gegaan. 
Hier was ook een uitgebreide dienst met mooie zang, de kerk 
was zo vol dat we er nog nauwelijks bij konden. Toen zijn we 
nog naar het Castello Normanno-Svevo gelopen. Van daaruit 
kon iedereen zijn eigen gang gaan, we hadden hier twee uur 
de tijd voor. Om twee uur de terugtocht naar Alberobello. 

Helaas weer wat regen. 
Ieder kon op eigen 
gelegenheid de stad inlopen 
om de Trullihuizen te gaan 
bekijken. Vanavond hebben 
we gegeten aan tafels met 
zes  
personen, de sfeer was weer 
zeer geanimeerd en het 
menu bestond uit twee 
pasta voorgerechtjes, een 
lekker varkenslapje met 
champignons of gevulde 
aubergine en ijs met 
vruchten toe. Weer een 
prima dag! 
 

 
 

 Castello Normanno-Svevo 

 Trulliehuizen in Alberobello 

 St. Nicolaas basiliek in Bari 
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Vrijdag 18 april. 
Vandaag hebben we een lange reisdag gehad. Vertrek om half negen naar Lecce, de 
barokstad van Italië. Na de koffie hebben we een stadswandeling gemaakt, eerst naar het  

 Santa Croce te Lecce 
amfitheater en door de leuke straatjes naar de Santa Croce 
en de Dom. Op het Domplein hebben we de mooie bronzen 
deuren uitgebreid bekeken en 
daarna hadden we vrij om te 
lunchen. Daarna om half twee 
gezamenlijk naar de bus 
gelopen, waarna naar Otranto 
gereden. Bergop om naar de 
kathedraal te lopen. Omdat 

we iets te vroeg waren zijn we eerst nog tot aan de zee 
gelopen en daarna terug. Om half vier ging de kerk open en 
stroomden de mensen naar binnen om de beroemde 
mozaïekvloeren te bewonderen. Werkelijk prachtig, goed 
gerestaureerd en mooi bewaard gebleven. Jammer dat er 
veel stoelen stonden en we niet door het middenpad konden 
lopen. Daarna de lange busreis terug naar het hotel. Om 
zeven uur diner want er wilden veel mensen van de groep 
naar de passiespelen gaan kijken. 
Hoewel koud was, was het gelukkig droog want we hadden vandaag, vooral in de middag, 
veel regen gehad terwijl de zon volop scheen toen we vanmorgen opstonden. 

 Er zijn heel wat mensen naar 
de passiespelen gaan kijken. 
Iedereen was onder de indruk 
van het mooie spel van de 
jonge spelers. Na twaalf uur 
in de nacht was het pas 
afgelopen. 

 Detail Santa Croce 

 
 Passiespel in Alberobello 

 Kruisweg  Kruisiging 
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Zaterdag 19 april. 
Zoals gebruikelijk vertrokken we weer om half negen, ditmaal met stralend zonnig weer. 

 Tegen tien uur waren we in 
Matera, gelegen op de rand 
van een diep ravijn. Natuurlijk 
eerst een kopje koffie en 
daarna is een gedeelte van de 
groep met Irmina via een lange 
trap afgedaald om door de 
straatjes te wandelen en de 
grotwoningen te bekijken. 
Eerst bezochten we de volledig 
ingerichte Casa Grotta waar 
een Engelse geluidsband werd 
afgespeeld met het verhaal 
hoe de mensen vroeger in 
deze huisjes leefden. We 
hadden geluk dat de verderop 

gelegen kerk met oude fresco's open was en we ook in de 
dieper gelegen ruimtes konden kijken waar de monniken 
hun wijnkelder en andere opslagruimtes hadden. Daarna 
rustig teruggewandeld naar de anderen van de groep en zijn 
we met het grootste deel van de groep samen gaan lunchen 
met heerlijke worst, rauwe hammen, kaas, ingelegde 
bloembolletjes, zongedroogde tomaatjes, olijven en een 
snee brochetta met tomaatjes en rucola. Dat alles vergezeld 
van een glas rode wijn. Daarna nog even tijd om wat rond te 

wandelen en vervolgens weer terug naar Alberobello. De dag werd afgesloten met een 
rondleiding door het wijnmuseum met een wijnproeverij erbij. Het was een grote en 
beetje kille zaal en echt uitleg kregen we niet. Niemand kocht iets want dat is toch wel 
lastig meenemen als je met het vliegtuig reist. 
's Avonds hadden we weer een viergangendiner met twee keer pasta, gegrild vlees met 
frites en fruit toe. Enkele 
mensen van de groep waren 
nog naar de Paaswake in de 
Sant'Antoniokerk, ook in 
trullistijl gebouwd, geweest. 
Maar na de preek zijn ze 
weggegaan omdat het 
inmiddels al half twaalf was. 
 
 

 
 Matera 

 Fresco in kerk Sant'Antonio 
 

 Kerk Sant'Antonio 

 S. Nicola dei Greci 
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Zondag 20 april, eerste paasdag. 
Om half negen vertrek naar Metaponto waar we de tempel 
van Hera hebben bekeken en daarna naar het Museo di 
Metaponto waar Irmina als gids fungeerde. We mochten er 
geen foto's maken. Er was ook nog tijd voor een kopje koffie 
en daarna naar het restaurant waar we voor het eerst buiten 
hebben geluncht met een bordje antipasti, een soort 
pannenkoekje gevuld met garnalenpuree en tiramisu als 
toetje, alles vergezeld van water en wijn. Nadat iedereen 
had afgerekend konden we nog even naar het strand 
wandelen, waarna de tocht verder ging naar Maratea. Tegen  
half zes werden we hier door het personeel verwelkomd en 
onze koffers werden naar de kamers gebracht, want dit 
hotel heeft geen lift. Omdat het lekker weer was hebben we 
buiten kunnen borrelen. Het diner was prima verzorgd in 
een gezellige zaal. We kregen pasta met vis, daarna een stuk 
gebakken vis met een salade en als toetje een stukje paas-
taart, gebakken door de chef-kok. Een glaasje wijn door de 
vereniging aangeboden en iedereen was tevreden. 
 

 
 Chauffeur Matteo en gids Irmina 

 
 Tempel van Hera in Metaponto 

 
 Tempel van Hera en hagedis 
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Maandag 21 april. 
Vandaag moesten we weer om half negen in de bus zitten nadat de koffers waren 
ingeladen. Het werd weer een flinke reisdag. Tegen tien uur koffiestop waarna we om half 
twaalf aan het bezoek van het Archeologisch Museum van 
Napels konden beginnen. Irmina was weer onze gids en 
heeft veel laten zien over de vondsten bij de opgravingen in 
Pompeii en Herculaneum, zowel beelden als mozaïeken en 
fresco's. Daarna hadden we vrij tot twee uur waarna we naar 
Herculaneum zijn gereden voor een lang bezoek aan de 
opgravingen. We hadden een Nederlands sprekende gids, 
Mariet. Zij wist op smeuïge manier van alles te vertellen en 
we zijn heel wat wijzer geworden. Daarna naar hotel Gigli in 
Nola waar we de eerste nacht ook al hadden geslapen. Hier hebben we gezellig gegeten, 
sommigen hadden pasta met vis en gegrilde tonijn met groente, anderen hadden risotto 
met paddenstoelen en gegaarde kalfslapjes met groente en aardappels. Ook kregen we er 
nog gemengde sla bij en als toetje een soort vruchtencake. Het was een mooie zonnige en 
best al warme dag. 
 

 
 Vesuvius en omgeving 

 
 Onze gids in Herculaneum 
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Dinsdag 22 april. 
Vanmorgen mochten we uitslapen, we hadden tot kwart voor elf vrije tijd, bijvoorbeeld 
voor een bezoek aan Nola. Nadat de koffers naar de bus gebracht waren ging onze laatste 
rit naar een restaurant dicht bij het vliegveld. Hier werd eerst een groepsfoto gemaakt en 
daarna hadden we de afscheidslunch. Uiteraard werd Matteo, in het Italiaans, bedankt 
voor het veilig rijden en de gezelligheid. Hem werd namens de groep een envelopje 
overhandigd en natuurlijk ook Irmina werd van harte bedankt voor het uitgebreid vertellen 
over de Griekse, Romeinse, Etruskische en Italische geschiedenis. Ook voor haar een 
envelopje met inhoud. Wat hebben we toch geboft met zo'n goede en ook gezellige gids. 
Na het voorgerecht werd Ton, de reisleider van de Vrienden, uitgebreid op humoristische 
wijze bedankt door Lambert die een kleine ‘wandeling’ door de hele week heeft gemaakt. 
De lunch bood ons voor de laatste keer een lekkere pasta, daarna gebraden stukken kip 
met groene groente, wat de blaadjes van de broccoliplant zouden zijn en limoencake als 
toetje en nogmaals werd ons een lekker glas wijn aangeboden door de Vereniging. Daarna 
naar het vliegveld waar het inchecken lang duurde. Het vliegtuig vertrok 
precies op tijd, nauwelijks turbulentie, gelukkig, en ook de bagage liet niet 
lang op zich wachten in Eindhoven. De bus stond ook al gereed en tegen 
half acht waren we weer bij de Vlisco. Er werd hartelijk afscheid genomen 
van elkaar en ieder ging tevreden naar huis. 
 
 
Tekst: Julie Bierhoff-van Noorden 
Foto’s: Frans Jacobs en internet 
Opmaak: Frans Jacobs 
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Ton Bierhoff 


